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Een woordje van de hoofdleiding 
 
Met veel plezier stellen wij, Simon en Kwinten, zich voor het derde jaar 
voor als groepsleiding van Chiro Tiejamo.  

Waar houdt de hoofdleiding zich concreet zoal mee bezig? 

- Wij houden jullie op de hoogte van de chirokalender via onze website 
en met maandbrieven. 

- Wij wonen parochiale vergaderingen, bijeenkomsten van het gewest,... 
bij. 

- Wij hebben de eindverantwoordelijkheid bij o.a. speciale chiro-
evenementen en het bivak. 

- Wij willen ons altijd en overal als aanspreekpunt naar jullie opstellen. 

- Wij beantwoorden graag al jullie vragen omtrent inschrijvingen, 
tweedehandskledij, wijzigingen medische fiche, afdelingsweekends, 
kamp, (speciale) activiteiten, uniform, verzekering, enz. 

Op vlak van uitgaven en inkomsten werken we nauw samen met 
bƻŞƳƛŜΣ ǿŀƴǘ ȊƛƧ ƛǎ ŀƭ ƧŀǊŜƴƭŀƴƎ ŘŜ ΨŦƛƴŀƴŎƛŜŜƭ ǾŜǊŀƴǘǿƻƻǊŘŜƭƛƧƪŜΩ Ǿŀƴ 
onze chiro. 

We hechten daarnaast veel belang aan een goed onderbouwde en 
heldere communicatie met al onze leden en ouders. De nodige 
informatie zullen jullie dan ook via verschillende kanalen ontvangen: via 
e-mail, op onze website www.chirotiejamo.be, in de Facebookgroep 
Ψ/ƘƛǊƻ ¢ƛŜƧŀƳƻ 5ǊƻƴƎŜƴΩΣ ŜƴȊΦ IƛŜǊōƛƧ ƛǎ ƻƻƪ ŘŜ ƻǇǊƻŜǇ aan jullie: blijf 
met vragen, suggesties en opmerkingen niet zitten, maar mail ons 
(info@chirotiejamo.be), bel of sms ons (zie contacten achteraan) of 
spreek ons eens aan op zondagnamiddag. 

Tot slot zouden we jullie allemaal willen bedanken voor jullie 
aanwezigheid, jullie vertrouwen, jullie inzet. Chiro maak je niet alleen; 
zonder onze fantastische medeleid(st)ers, de doorwinterde chiroleden, 
de leden die de overstap hebben gemaakt van Chiro Tijl & Nele, alle 
kersverse leden, ouders die ons met raad en daad bijstaan,... zou Chiro 
Tiejamo niet staan waar het vandaag staat. 

!ƭǎ ƧŜ Ωǘ ƻƴǎ ǾǊŀŀƎǘΥ /ILwhΗ 

Simon & Kwinten.  



De leidingsploeg 
Pinkelleiding 

Hallo liefste PINKELS!! 

Mijn naam is Judith en ik ben 1 van jullie 5 nieuwe leiders! Lore, Kilyan, Simon, 
Lisa en ik zullen er een superformiweldigeindefantakolosachtig leuk jaar van 
maken! 

Om mij al een beetje te leren kennen zal ik me even voorstellen :) 

Op 17 juni blaas ik 19 kaarsjes uit, dat betekent dat ik nu al 18 jaar op deze 
wereld rondloop. 11 jaar daarvan speelde ik elke zondag met mijn vriendjes op 
de chiro! Ik ben dus net als jullie een paarse pinkel geweest!   

Ik studeer in Gent voor onderzoekende ontdekker naar stoute ziektes en 
probeer er een oplossing voor te vinden, maar als jullie de moeilijke naam 
willen weten hier is hij: Biomedische wetenschappen. 

In mijn vrije tijd kun je me het meeste vinden op de superleuke chiro 
natuurlijk! Maar sportief ben ik ook en daarom is de coolste sport roeien 
natuurlijk! Als jullie niet weten hoe je moet roeien, kun je het me elke zondag 
wel eens vragen, dan zal ik dat met veel plezier uitleggen! 

Enkele belangrijke weetjes: 

Mijn lievelingseten is FRIETJES (liefst op pinkgrootte)            

Leukste kleurtje: PINK (het engelse woord voor roze) 

Beste appelmerk: PINK LADYS 

Favoriete dag in de week: ZONDAG (want dan is het chiro) 

Tofste feestdag: PINKSTEREN 

Grappigste vinger: PINK 

Schoenmaat: 39 ( 3 en 3/4 pink lang, zelf opgemeten) 

Lekkerste chips: PICKELS (haha jullie dachten zeker dat ik pinkels ging schrijven 
hè!) 

Vele groetjes en tot zondag!  

Judith 



t Υ tŀƴŘŀΩǎ Ŝƴ ǇƛƴƎǳƠƴǎ ȊƛƧƴ ƎŜŜƴ ƘǳƛǎŘƛŜǊŜƴΣ ƳŀŀǊ ƘŜǘ ȊƛƧƴ ǿŜƭ ƳƛƧƴ 

lievelingsdieren. 

I : Ik ben net begonnen aan mijn 1e jaartje kinesitherapie en 

revalidatiewetenschappen aan de universiteit van Gent. 

N : Nooit zal je je op zondagmiddag vervelen, want tijdens de Chiro gaan wij 

elke middag samen feestvieren! 

K : Kamp is de leukste periode van de vakantie, hier kijk ik het hele jaar naar 

uit! 

E :  Elke woensdagavond heb ik een vaste hobby, dan speel ik gitaar, en ik ga 

nu beginnen aan mijn laatste jaar. 

L : Mijn leeftijd is 17 jaar, dit maakt mij de 2e jongste van de leiding. Mijn 

lengte is maar 1.62 m dus steek ik er zeker niet bovenuit. 

S : Samen met mijn zus Hannah woon ik in Drongen. Wij zitten ook samen in de 

leiding, maar geven jammer genoeg geen leiding met elkaar. 

 

Veel liefs en knutselplezier 

Lisa aka de coolste pinkelleiding 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



Er was eens heel lang geleden een jongen, genaamd Kilyan, 19 jaar oud en gek 

van avonturen.  

Hij woonde in het kleine dorpje genaamd Drongaria , gelegen in de bergen 

waar de zon opkomt in het zuiden en er sneeuw ligt in de hoogste toppen.  

Wat hij het liefste deed was gaan klimmen in de hoge bergen, zich amuseren 

met zijn vele vrienden en het spelen met alle kabouters van het hele dorp. 

Toen de koning van Drongaria dit opmerkte besloot hij de belangrijkste taak 

van het hele dorp over te leveren aan Kilyan.  

Deze was het zorgen voor de jonge kaboutertjes. Toen hij deze taak ontving en 

met veel plezier uitvoerde werd er een groot feest gevierd van wel 7 dagen 

over heel Drongaria. 

 Wanneer de feesten eindigden begon Kilyan aan zijn moeilijke maar zeer leuke 

taak en men verteld nu nog altijd verhalen over deze memorabele momenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hey!  

Mijn naam is Simon  en ik ben 22 jaar oud. 

Ik zit al 16 jaar in de Chiro, waarvan 5 jaar als leider.  

Ik begin nu aan mijn 6de jaar als leider, en dit aan de pinkels!  

Ik heb 2 broers en 3 zussen  en woon in Drongen Centrum. 

Mijn lievelingseten is stoverij met frietjes en mijn lievelingskleur is blauw!  

Ik studeer Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent.  

In mijn vrije tijd fiets ik graag, hou ik me graag bezig met muziek  en 

doe ik van alles met mijn computer  maar het liefst van al ga ik naar 

de Chiro! 

Samen met Lisa, Kilyan, Lore en Judith wordt dit jaar zeker en vast 

onvergetelijk!  

Pasfoto:  

 

  



Speelclubleiding 

Dag Speelclubs, 

ik ben Helena Friedman, jullie mogen me ook Fried(man) noemen.  

Dit iS mijn eerste jaar leiding en ik heb er suPerveel zin in!  

Zoveel zin dat ik elkE zondag helemaal van Baarle naar de chiro fiets.  

In Baarle moet ik het huis delEn met nog twee broers en twee zussen. 

 Één van die zussen zit ook in de chiro, bij de AspƛΩǎΦ  

Naast het chiroLeven geef ik acrotrainingen in turnclub Pegasus Drongen.  

bŀǘǳǳǊƭƛƧƪ ōŜǎǘŀŀǘ ƳƛƧƴ ƭŜǾŜƴ ƴƛŜǘ ŀƭƭŜŜƴ ǳƛǘ ƘƻōōȅΩǎΦ  

Ik zit nu in mijn eerste jaar biomedisChe Laboratoriumtechnologie (dit hoeven 

jullie niet te onthouden) op Odisee.  

Wat jullie wel moeten onthoUden is dat ik gek ben op leeuwen, disneyfilms en 

sushi!  

Het laatste waar ik gek op Ben zit verborgen in de tekSt, zoeken maar! 

 

 

 

 

 

 

  



Beste speelclubjes, 

Ik ben Lotte, en dit jaar heb ik de eer om aan jullie mijn eerste jaar 

leiding te geven. Samen met Helena, Hannah, Vincent en Manou zie ik 

het helemaal zitten!  

Ik woon in de Drongenstationstraat en moet dus helemaal niet ver 

stappen om naar de chiro te gaan. Ik woon daar met mijn ouders, 3 

broers en 2 zussen. Mijn oudste broer, Simon, en mijn oudste zus, Ruth, 

geven ook leiding. Kobe, Daan en Fiebe zijn zelf nog lid. Vele van jullie 

zullen Fiebe wel kennen.  

Sinds september studeer ik rechten aan de universiteit van Gent. Naast 

chiro heb ik nog een andere hobby, ballet. Ik dans al van toen ik 5 jaar 

oud was. Als ik niet op school of op het chiroterrein ben kan je mij dus 

vinden in de danszaal. Naast zelf dansen geef ik zelf ook balletles aan 

kleutertjes en aan iets oudere kindjes. 

 Ik heb heel veel zin om aan jullie leiding te geven en ik ben er zeker van 

dat het een ongelofelijk leuk jaar zal worden! 

 

Vele groetjes, 

Lotte  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



Heeeeeeeeey liefste Speelclubs J Het nieuwe schooljaar is al een maandje 

bezig dus ik veronderstel dat jullie hersenen al volop aan het werken zijn. Om 

dit te testen heb ik een kleine quiz gemaakt. Zo kunnen jullie te weten komen 

wie ik ben !  

1. aƛƧƴ ƴŀŀƳ ōŜƎƛƴǘ ƳŜǘ ΨƳŀƴΩ Ŝƴ ǊƛƧƳǘ ƻǇ ƪƻŜΦ Hoe heet ik? 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

2. Ik ben tot het einde van Januari in het land van de stierengevechten en 
ǘƻǊǘƛƭƭŀΩǎΦ 5Ŝ ƘƻƻŦŘǎǘŀŘ ƛǎ aŀŘǊƛŘΦ ²ŀŀǊ ōŜƴ ƛƪΚ 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

3. Mijn lievelingseten is een rond Italiaans gerecht. Wat eet ik graag? 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

4. Om mijn leeftijd te raden moeten jullie de volgende rekensom maken: 
7x3. Hoe oud ben ik?............ 

5.  Ik heb 1 broer en 1 zus . Zij zijn allebei jonger dan mij. 
- Mijn zus heeft dezelfde naam als de eerste vrouw op aarde. Deze vrouw 
at graag eens een appelǘƧŜΦ IƻŜ ƘŜŜǘ ȊŜ ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 
- Om de naam van mijn broer te weten te komen moeten jullie het 
ƭƛŎƘŀŀƳǎŘŜŜƭ ȊƻŜƪŜƴ ǿŀŀǊƳŜŜ ƧŜ ƭƻƻǇǘΦ 5ŀŀǊƴŀ Ǉƭŀƪ ƧŜ ŜǊ ŜŜƴ ΨƻΩ ŀŀƴΦ 
(Jullie zien dat hij een beetje een speciale naam heeft J ) Hoe heet hij? 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.. 

6. Als ik sport maak ik vele bewegingen op muziek. Welke sport beoefen ik? 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

7.             
+ egem 

 
                                                                                                                           

- kaart 
- Waar woon ik? ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 
- Hopelijk hebben jullie alle vragen kunnen oplossen en weten jullie nu 

alles over mij.  Verder gaan we er samen met Hannah , Helena , Lotte 
en Vincent een SPETTEREND jaar van maken. Ik zie jullie binnen een 
paar maanden !! :D  
Vele groetjes ,  
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧόȊŜƭŦ ƛƴǾǳƭƭŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ƘŀƴŘ Ǿŀƴ ŘŜ ǉǳƛȊύ 

 
 
  



 

 
 

 

 

  



Rakwileiding 

Dag lieve rakwivrienden, mijn naam is 

Fran.  

Dit jaar ga ik samen met 4 andere 

gekkerds de uitdaging aan om jullie te 

temmen.  

Hieronder staat een korte voorstelling van mezelf in 6 zinnen.  

1. Ik woon al bijna mijn hele leven in Drongen City, het tofste dorp in 
Belgie.  

2. Dit doe ik in mijn vrije tijd: dansen, plezier maken en enorm veel 
eten.  

3. Stiekem ben ik nog niet volwassen, maar daar komt op 16 oktober 
verandering in want dan word ik eindelijk 18 jaar. (16 oktober valt 
op een zondag dus ik verwacht van iedereen een cadeautje ;) ) 

4. Mijn knuffel, Scheetje genaamd, ligt ELKE nacht naast mij want een 
nacht zonder hem overleef ik niet.  

5. Mijn linkerbeen is een halve centimeter korter dan mijn 
rechterbeen. 

6. Boterhammen met choco smeren en fruit snijden zijn mijn favoriete 
bezigheden.  

 

Ik bied graag op voorhand mijn excuses aan voor al de keren dat ik je 

naam zal vergeten of voor al die keren dat ik je met een andere naam 

zal aanspreken. Ik kan er niet aan doen, ik ben nu eenmaal geboren met 

het geheugen van een eendagsvlieg.  

Tot volgende week! 

Kusjes, Fran  

  



Gegroet stoere rakwirekruten!  

Tot u spreekt officier Emmie, voor het eerst benoemd tot rakwileiding in 

2016 en geboren op 20/01/1998 te Gent. Zijn jullie klaar voor een 

nieuw, uitdagend chirojaar vol spannende en coole avonturen? Arthur, 

Felix, Zephir, Fran en ik zullen jullie opleiden (lees: drillen) tot 

modelsoldaten. Of je nu voor generaal, korporaal of luitenant gaat, bij 

de rakwi's is dit allemaal mogelijk! Trek jullie uniform al maar aan en sta 

paraat want dit jaar kost jullie bloed, zweet en 

tranen. Uiteraard kan de boog in onze 

patrouille niet altijd gespannen staan en 

verzekeren wij jullie uren lachplezier, oneindig 

veel fun en onvergetelijke chironamiddagen! 

Als officier moeten jullie mij goed leren kennen 

dus hier nog enkele weetjes over mezelf: 

Mijn leukste chiroactiviteit: dropping 

Mijn lekkerste maaltijd: frietjes met stoofvlees 

Mijn spannendste boekenreeks: The Hunger 

games 

Mijn droomreis: op safari naar Zuid-Afrika 

Mijn favoriete kledingsstuk: mijn chirorok 

Mijn motto: de aanval is de beste verdediging 

Ter plaatse rust en laat jullie elke zondag verrassen! 

Emmie 

 

 

  



IŜȅ ƘŜȅ ƘŜȅ ǊŀƪǿƛΩǎΗ 

 Zoals de meesten weten ben ik een jaartje naar Amerika geweest. Nu ik 

terug ben kan ik mij weer met volle overtuiging op het nieuwe Chirojaar 

smijten. 

 De meesten onder jullie hebben mij wel al eens als leider gehad en 

hopelijk was dat een toffe ervaring!  

Voor diegenen die ik nog niet heb gehad:  

ik ben Arthur, 19 jaar, studeer industrieel ingenieur aan Ugent en zit vol 

energie om met jullie te ravotten. Ik hoop  jullie allemaal veel te zien J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dag allerleukste ǊŀƪǿƛΩǎΗΗΗΗ 

Een woordzoeker met daarin allerlei woorden die zeggen wat we dit jaar 

allemaal gaan zijn, doen en maken: 

N W R F O N R M I L  

M I M X R I C N P D  

T L L L U I D H L A  

E D S P R I N G E N  

B A B B E L E N Z S  

R A V O T T E N I E  

V L V O S F L R E N  

T S Z O E D O T R O  

G N Y I G S O W F R  

E G I R E S I S T A  

Om jullie helemaal te overtuigen een foto die toont hoe cool ik was als 

rakwi (ja dat ben ik echt): 

High-fives en handshakes, 

Zephir out 

 

 

 

 

  



IŜȅ wŀƪǿƛΩǎΗ  

Ik ben:  

F  fier om in de chiro te zitten! 

E eeft er heel veel zin in J 

L leert voor handelsingenieur 1e master 

I ƛŜŘŜǊŜŜƴ ǿŜƭƪƻƳ ōƛƧ ŘŜ ǊŀƪǿƛΩǎ 

X x is en zeer moeilijke letter om een zin mee te beginnen J  

S stilzitten staat niet in mijn woordenboek 

T tijd om buiten te spelen! 

U uitermate enthousiast 

Y ȅƻƭƻ ōŜǘŜƪŜƴǘ Ψ¸ƻǳ hƴƭȅ [ƛǾŜ hƴŎŜΩ ƻŦ ΨƧŜ ƭŜŜŦǘ ƳŀŀǊ м ƪŜŜǊΩ 

C chiro is mijn favoriete hobby 

K ƪƛƧƪǘ ƎǊŀŀƎ ƴŀŀǊ ΨDŀƳŜ ƻŦ ǘƘǊƻƴŜǎΩ 

 

 

 

 

 

 

  



Titoleiding 
 
Ik heet: Isa Veys 

Mijn vrienden noemen me: isadorabloem 

Ik ben jarig op: 21 december 1997 (en ik krijg 

graag cadeautjes) 

Mijn familie bestaat uit: mijn mama, mijn 

papa, mijn broer Zephir en mijn allerliefste 

kat Hodor  

Mijn adres is: Vlaamse- hefboomweg 4, Drongen 

Mijn telefoon: 0493/04 87 34  

Mijn school is, de universiteit van Gent        Mijn klas: 2e bachelor 

psychologie 

Mijn lievelingsvak is: speeltijd 

Mijn lievelingskleur is: titorood 

Mijn lievelingsdier is een ezel 

Het lekkerste eten vind ik: puree met appelmoes en worst 

Mijn favoriete verkleedkleren zijn: de volledige verkleedkoffer 

De leukste plaats vind ik: de chiro duh 

Als ik kon toveren, dan zou ik: een heel gemakkelijk leven leiden. 

 

  



Momenteel studeer ik Ontwerp en Productie technologie op de 
Technologie campus van de Odisee hogeschool. 
 
Sinds dit jaar ben ik leider bij Chiro Tiejamo na de fusionering met Chiro 
Tijl en Nele. 
 
Samen met Isa en Kwinten zal ik er een zeer tof jaar van maken voor de 
ǘƛǘƻΩǎΦ 
 
Op chiro kamp gebeurt het wel eens dat ik verander van kapsel. 
 
De chiro is een zeer groot onderdeel in mijn leven. Dit is mijn 15e jaar in 
de chiro, 
Waarvan 12 jaar als lid en 3 jaar als leider.  
 
Interesses buiten de chiro zijn voornamelijk auto en motorsport. 
Voor het bouwen van sjor constructies ben ik steeds te vinden. 
Eén van de vele mooie momenten op kamp is voor mij het grote 
kampvuur. 
De sfeer van een volledig tentenkamp zal ik wel een beetje missen maar 
ook dit jaar zal het een fantastische 
afsluiter zijn van het chirojaar. 
Groetjes en tot zondag! 
Jonas 

 
 
 

 

  



 

  



Ketileiding 
IK BEN RUTH GODERIS EN IK BEN 19 JAAR. MIJN VERJAARDAG VALT DIT 

JAAR OP EEN VRIJDAG, 10 MAART. IK HEB BLONDBRUIN HAAR, BLAUWE 

OGEN, OF EEN BEETJE GRIJS, IK WEET HET NIET ZO GOED, SCHOENMAAT 

38 (SOMS EENS 37,5) EN MIJN LIEVELINGSDIEREN ZIJN DOLFIJNEN WANT 

ZE ZIJN ECHT SCHATTIG, IK BEGIN NU AAN MIJN 3DE JAAR ALS LEIDSTER 

EN ZIT ZEKER 13 JAAR IN DE CHIRO!  

IK GA NU AL 2 JAAR NAAR DE UNIVERSITEIT EN STUDEER DAAR 

Ψ.!/I9[hw hC !w¢{ Lb 59 !CwLY!!b{9 ¢![9b 9b /¦[¢¦w9bΩΣ {¦t9w 

WIJS. MIJN HUIS STAAT IN DE DRONGENSTATIONSTRAAT MAAR OOK IN 

59 [!D9 [!Y9b5w99C όғоύΦ LY Ih¦ ±!bΧ 59 [9b¢9Σ 59 ½ha9w 9b 59 

WINTER MAAR NIET ZO VAN HET SEIZOEN DAT ERT¦{{9b ±![¢ Χ59 

CHIRO WANT DIT IS DE PLAATS WAAR IK AL MIJN DIKKE VRIENDJES HEB 

Χ±!b {[!t9b ²!b¢ {ha{ ½LWb aLWb 5wha9b 9/I¢ 59 a!· ΧaLWb 

D9½Lbb9¢W9Σ 5!¢ ½LWb ![ ±99[ a9b{9b Ihhw ό59 ±h[[9 тύ ΧaLWb 

MEDELEIDING WANT MIJN HART KLOPT ENKEL VOOR HEN (GRAPJE, 

MAAR TOCH WEL EEN BEETJE). ALLEE, IK HOOP DAT WE ER MET ONS 

DRIETJES IN SLAGEN OM DIT JAAR EEN SUPERTOF MEGA NICE JAAR TE 

a!Y9bΣ Y9¢LΩ{ Ψ.9 tw9t!w95ΩΗ ғо 

 

 

 

 

 

 

 

  


